
 

Uitstap Brussel : 

Europees Parlement en Atomium       

3 en 10 februari 2023                                  
 

Na een overrompeling qua inschrijvingen  vertrekken wij vandaag met de eerste deelnemers 

naar onze hoofdstad. 

Hoewel er in Brussel genoeg te zien is om een hele week te vullen beperken wij ons vandaag 
onder de deskundige begeleiding van Marijke tot twee toppers. Het Europees Parlement en 
het Atomium. 

Dat Brussel een internationale stad is . . . één op de vier inwoners is geen Belg . . . dat weten 
we. Maar sinds enkele jaren is het ook de hoofdstad van Europa, met het hoofdkwartier van 
de Europese Gemeenschap , het Europees Parlement, talloze Europese instellingen en de 
NAVO.  

Welkom bij het Europees Parlement waar we , na het doorlichten van onze bagage, 
opgewacht worden door Monique, een 
Maastrichtse dame, die door haar jarenlange 
ervaring bijzonder vlot vertelt over 24 officiële 
talen, 552 talencombinaties teveel om op te 
noemen en te onthouden! 

Het Europees Parlement is een belangrijk 
forum voor politieke discussie en 
besluitvorming op EU-niveau. De leden van het 
Europees Parlement worden rechtstreeks 
gekozen door kiezers in alle lidstaten om de 
belangen van de burgers in het 
wetgevingsproces van de Europese Unie te 

vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-instellingen democratisch te werk 
gaan. 

Het Europees Parlement telt 705 leden die rechtstreeks worden gekozen. Roberta Metsola is 
de voorzitter en wordt gekozen voor tweeënhalf jaar, dat wil zeggen voor een halve 
zittingsperiode, en kan worden herkozen. 

7 Politieke fracties…EP-leden zijn lid van een fractie. Zij verenigen zich niet naar nationaliteit, 
maar naar politieke overtuiging. 

Tijdens de plenaire vergadering  stemmen EP-leden over Europese wetten en nemen zij door 
middel van debatten een standpunt in over verschillende onderwerpen. 



EP-leden bereiden in 26 commissies de plenaire vergaderingen van het Parlement voor. 

De 45 delegaties van het Parlement onderhouden contacten en wisselen informatie uit met 
parlementen in derde landen.  

Even genoeg theorie dus gaan we op weg 
naar de indrukwekkende  grote vergaderzaal 
die het kloppende hart is van de Europese 
democratie, waar Europese Parlementsleden 
bijeenzitten tijdens plenaire vergaderingen 
om de grootste en meest belangrijke 
debatten te houden. De vergaderzaal biedt 
ook het kader voor historische stemmingen 
die de manier waarop mensen in de Europese 
Unie leven veranderen. 

 Het Europees Parlement heeft bijvoorbeeld 
met overgrote meerderheid ingestemd met 
de Brexit. Na de stemming ging niet alleen gejuich op bij de Brexit Party, maar begon een 
groot deel van de politici het Britse lied Auld Lang Syne te zingen.  

Spijtig genoeg kwam Zelenski, de premier van Oekraïne, een week later op bezoek in het 
Europees Parlement. Hij mocht over de rode loper binnenlopen . . . wij langs de achterdeur! 

O ja . . . en wat met Straatsburg? Waarom reist het Parlement heen en weer tussen Brussel 
en Straatsburg? 

In 1992 hebben de nationale regeringen van de EU unaniem besloten in het EU-verdrag vast 
te leggen waar de EU-instellingen officieel gevestigd zijn. 

Dit besluit had belangrijke gevolgen voor de werkregelingen van het Parlement: Straatsburg 
werd officieel de vestigingsplaats en locatie voor de meeste plenaire vergaderingen; de 
parlementaire commissies zouden in Brussel vergaderen; het secretariaat (het personeel) 
van het Parlement zou officieel gevestigd zijn in Luxemburg. In 1997 is deze hele regeling 
opgenomen in het EU-verdrag. 

Genoeg theorie…kunnen we dan nu voor iets luchtigers gaan? Een bezoek aan het Atomium? 

Ieder land heeft zijn eigen monumenten, Frankrijk heeft de Eifeltoren, Engeland de Big Ben 
en België het Atomium. Niemand kan zich de Heizel nog inbeelden zonder het Atomium. En 
kom je in de buurt van Brussel, dan probeert iedereen stiekem toch even een glimp op te 
vangen van de beroemde negen bollen.  



Het Atomium werd gebouwd ter 
gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling van 1958 in 
Brussel, de Expo 58. Het staat symbool 
voor ijzer, een metaal dat sterk in 
opkomst was in de jaren ’50. Raar maar 
waar, de bollen waren eerst niet van 
staal, maar van aluminium. Men 
gebruikte aluminium omdat dit beter 
bestand was tegen roest. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling dat het Atomium 
slechts zes maanden zou blijven staan en 
op het einde van de 
wereldtentoonstelling terug zou worden afgebroken. Maar wegens de enorm hoge 
populariteit besloot men om het dan toch maar te laten staan. 

Het Atomium bestaat uit negen bollen met elk een diameter van 18 meter. Alle bollen staan 
exact 29 meter uit elkaar.  Het gebouw heeft de vorm van een ijzeratoom, maar dan 165 
miljard keer groter. Het werd ontworpen door André Waterkeyn. Enkele jaren geleden werd 
het Atomium gerenoveerd. Hierbij werd het aluminium dat de bollen bedekte, vervangen 
door roestvrij staal. Het gebouw heeft een hoogte van net geen 103 meter. Elke bol bestaat 
uit 48 platen. 

De bollen zijn verbonden door roltrappen en gewone trappen. Maar niet alle bollen zijn 
toegankelijk voor het publiek. Slechts in 5 van de 9 bollen kan je een kijkje nemen, de andere 
zijn wegens veiligheidsredenen niet open voor het publiek. In de bollen vind je verschillende 
dingen terug: een tentoonstelling over de Expo 58, een restaurant, een overnachtingsplaats 
voor schoolgroepen, … 

Enkele weetjes: 

De lift heeft een snelheid van 5 meter per seconde. 

Het Atomium komt voor in verschillende stripverhalen, zoals … Het machtige monument 
(Suske en Wiske) en Het brein van Gobelijn (Jommeke) en de smurfen zijn even oud als het 
Atomium! 



De bovenste bol heet “Sphere Waterkeyn”, naar de architect van het gebouw en in die bol 
staat de tafel voor ons gedekt! Een prachtig uitzicht . . . kijk op de Heizel, Mini Europa, de 
koninklijke tuin en bij mooi weer kan je van hieruit Mechelen en Antwerpen zien liggen. 

En dan . . . het voorgerecht: prei a la 
Flamande – het hoofdgerecht: Stoverij met Maredsous en een crème brulee  als dessert! 
Heerlijk ! 

Wat een rijkgevulde dag! 

De volgende week vrijdag mogen de andere deelnemers genieten van deze mooie uitstap! 

Wij wensen hen veel plezier en…smakelijk eten! 

Bedankt NEOS! 

 

 

Notitie van het bestuur: 

Op 10 februari vertrok er een tweede groep van 52 Neos leden naar Brussel. In principe was 
de uitstap exact hetzelfde, maar we kregen van het Europees Parlement bericht dat deze 
groep één uur eerder ter plaatse moesten zijn. Dat betekende natuurlijk ook dat er één uur 
eerder vertrokken moest worden. Om 6.30 uur was het vertrek van de bus aan parking De 
Merel. Maar, dit werd natuurlijk ruimschoots vergoed door een rondrit door Brussel met 
gids. 

Ook deze groep, vakkundig begeleid door onze penningmeester Ward Vogels, hebben een 
mooie dag beleefd in Brussel! 

 



 

Gids Brussel 

 

 

 

 

 

 

Gids Europees 

Parlement  

 

 

 

 

 

 

Verslag: Chris Janssens 

Foto’s: Frans Keuppens (groep 2) en Marijke Kip (groep 1) 


