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Voordracht: 
Arnout Hauben – Rond de Noordzee


Donderdag 30 maart 2023
[image: ]“Al stappend leer je een streek het beste kennen. Het trage ritme geeft je oog voor subtiele verschillen in het landschap en stelt je open voor mens en natuur. Op die manier leer je niet enkel de wereld op een natuurlijke manier kennen. Stappen brengt je ook dichter bij wie je bent.”
Wijze woorden van onze gids Arnout Hauben . Hij trok samen met cameraman Philippe Niclaes en geluidsman/dronepiloot Ruben Callens langs de kustlijn van de Noordzee, in een traject van 5.000 kilometer rondom. De vrienden  Hauben, Niclaes en Callens leggen grote delen van het traject te voet af, naast transport per boot, trein, auto, vliegtuig en gedeeltes per fiets. Onderweg interviewen ze bewoners van nabij de kustlijn of andere toevallige personen.
Voor de zesjarige Arnout Hauben was het strand van Oostende het einde van de wereld. Daar was hij toen zeker van. Nu gaat er voor hem op datzelfde strand een hele nieuwe wereld open, de wereld van de Noordzee.
[image: ]Wanneer wij in Vlaanderen spreken over de Noordzeekust, dan gaat het vaak over onze eigen volgebouwde zeedijk van welgeteld 67 kilometer lang. Maar de grenzen van de echte Noordzee reiken veel verder. Achter onze kustlijn schuilt een enorme waterwereld die de Vlaming amper kent. Een zee die de Vlaamse geschiedenis heeft gemaakt en die de Belgen, Fransen, Engelsen, Schotten, Noren, Denen, Duitsers en Nederlanders met elkaar verbindt.
Arnout is een boeiend verteller met humor en neemt ook ons mee op zijn tocht langs de Noordzee. Door hem weten we nu:
*dat er meer schapen dan schotten zijn in Schotland. 
*dat de overtocht met een gehuurde boot een behoorlijk prijskaartje heeft.
*dat een drone een vliegende laptop is
*dat handel-oorlog en rampen DE drie pijlers van hun tocht waren
*dat sommige mensen heel alleen op een terp wonen
*dat de Deltawerken hoogstnoodzakelijk waren voor Nederland	
*dat je zeebenen nodig hebt op een woelige zee
*dat serendipiteit  een ongeplande, gelukkige ontdekking is
*dat er 40 eilanden zijn in het waddengebied
*dat Operatie Dynamo een actie was in de Tweede Wereldoorlog om de Britse troepen in Duinkerke te evacueren.

[image: ]Het verhaal van Arnout, Ruben en Phillipe in een notendop:
Vertrek  vanuit Brugge, dat ooit de belangrijkste havenstad aan de Noordzee was. Met een kano zoekt Arnaut langs kleine kanalen de weg naar Het Zwin. Zo ontdekken zij  dat Oostende vroeger op een eiland lag en trekken verder richting Frankrijk. Arnout zeilt dan het Kanaal over. Over de kliffen van Dover reizen zij verder langs de Engelse oostkust. Op zee gaan zij op zoek naar het Red Sands Fort, een verlaten fort uit de Tweede Wereldoorlog dat op instorten staat. Aankomst in Grimbsy, dat in de jaren 50 de meest welvarende vissershaven van de Noordzee was en verder langs de eroderende Holderness-kust, waar elk jaar huizen in zee verdwijnen. Via een oud pelgrimspad komen zij aan op Holy Island. Ooit was dit een vredig eiland met een klooster, maar daar kwam een bruusk einde aan door een bloedige Viking-aanval. Aankomst in Schotland, in Berwick-upon-Tweed. In de middeleeuwen kwam bijna alle wol voor de Brugse lakenhandel uit deze regio.
De reis gaat verder naar de afgelegen Orkney en Shetland eilanden, waar 3000 jaar geleden al mensen met een rijke cultuur woonden. In de baai van Scapa Flow varen zij mee met Emily, die gepassioneerd is door de wrakken van Duitse oorlogsschepen die er gezonken zijn. 
Arnout, Ruben en Philippe willen graag per boot de oversteek maken van de Shetland eilanden naar de kust van Noorwegen, 300 kilometer verderop. Maar de oude Noorse vissersboot die hen zou oppikken leed schipbreuk. Na een oproep op BBC Radio Scotland geraken ze toch nog met een boot in Noorwegen. Ze varen tot diep in de Sognefjord, waar het Noordzeewater 200 kilometer het binnenland in vloeit en waar er nog mensen als echte Vikingen leven.
Op het laatste deel van hun reis rond de Noordzee trekken Arnout, Ruben en Philippe van Amsterdam naar Antwerpen. Een noodlottige storm zorgde in 1953 voor de grootste overstromingsramp uit de Nederlandse geschiedenis. Arnout ontmoet enkele mensen die deze ramp meemaakten. In Vlissingen eindigt hun tocht rond de Noordzee. Hier gaat het drietal aan boord van het schip Rupel dat hen terug naar Antwerpen brengt.
De reis eindigt in cafe ‘Den Engel’ in Antwerpen bij een heerlijk pak friet en een frisse pint!
Bedankt Neos bestuur om zo een fijne avond te organiseren. De vele aanwezigen in de zaal hebben genoten.
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Alle foto’s zijn te bekijken via deze link: https://photos.app.goo.gl/q2yXDdSm81WkJ7Qt8
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