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Woensdagnamiddag om 16.00uur vertrekken we met 27 Neos leden vanaf parklng De
Merel met de bus naar Brussels Airport Zaventem.

Daar aangekomen zijn we een beetje te vroeg en moeten
we even wachten omin te checken. Als er ingecheckt is
zoekt iedereen die dat wenst een eetgelegenheid op om
iets te eten. Want als we aankomen in het hotel is het rond
middernacht en is het meteen tijd om naar bed te gaan.
Met één uur vertraging stijgen we vanuit een regenachtig
Brussel op naar het zonnige Malta. Als we daar, laat op de
avond, aankomen begint het daar ook te druppelen! Het
lijkt of we de regen van Belgié hebben meegebracht.

GROOT BRECHT

We verblijven 6 nachten in het **** AX Odycy hotel gelegen
aan de kustweg in Qawra.

Na een goede nachtrust genieten we ‘s morgens van een

uitgebreid ontbijtbuffet. Om 10.00 uur staat de bus klaar

en vertrekken we op ons eerste daguitstap. De zon schijnt

maar er is veel wind. Deze wind zal ons alle dagen op deze reis vergezellen.

We bezoeken de botanische tuin van San Anton
waar het rustig toeven is. We zijn verbaasd over
het groot aantal pauwen dat daar los rondloopt.
Daarna is het tijd voor de kerk Mosta Dome, die de
op twee na grootste niet-ondersteunende koepel
van Europa, en de 4% van de wereld heeft! Na een
bezoek aan de Dingli Cliffs is het tijd voor de
lunch. Na de lunch bezoeken we de oude

hoofdstad Mdina, gelegen in het midden van
het eiland.

Na een gegidste stadswandeling hebben we
vrije tijd. Tegen 17.00uur vertrekken we terug
naar het hotel. Na ons opgefrist te hebbenis
het tijd om terug naar Mdina te gaan voor het
diner. Een oldtimer bus staat ons op te
wachten en met veel plezier (en kou want de
bus heeft geen deuren!) gaan we naar het
restaurant waar we een gezellige en lekkere avond doorbrengen.




Dag 3 is gereserveerd voor de nieuwe
hoofdstad, Valletta. We bezoeken eerst de
Upper Barracca Gardens vanwaar we een
prachtig uitzicht hebben op de Grand
Habour. In Valletta bezoeken we de St.
John's Co-Cathedral een prachtige
kathedraal gevuld met goud, goud, en nog
eens goud. We schuiven aan om een blik
te werpen op het schilderij “de
onthoofding van Johannes de Doper” van
Caravaggio.

Op het terrasje bij de kerk genieten we van de
zon en een lekker drankje. Een deel van groep
gaat nog naar de filmvoorstelling kijken in
een zaaltje van de kerk.

Van al deze indrukken hebben we een klein
hongertje gekregen en in hotel Osborne
genieten we van een lekkere lunch. Na de
lunch vervolgen we de stadswandeling en
trekken richting The Malta Experience show.
Daar bekijken we de film over de
geschiedenis van Malta, maar door een probleem met de koptelefoons is dit geen groot
succes. De bus wacht ons op en brengt ons naar het hotel. Mia, de begeleidster van Alk
Reizen heeft voor de 4 diners die we in het hotel gebruiken tafels voor onze groep
gereserveerd.. Zo kunnen we elke avond bij elkaar zitten, genieten van het eten en
napraten over wat we die dag gezien hebben.

Dag 4 gaan we naar Three Cities,

Vittoriosa, Senglea en Cospicua, die 1
tegenover Valletta zijn gelegen en diewe ”
vanaf Upper Barracca Gardens hebben 2
zien liggen. We maken een wandeling =
door de steden en onze gids Jacky
vertelt ons alles over deze 3 plaatsen die
het authentieke Maltese leven tonen en
de lange maritieme geschiedenis. We
kijken ons ogen uit naar alle super-de-
luxe boten die in de haven van Vittoriosa
liggen en kiezen ons bootje al uit!

Na de lunch in het vissersdorp Marsaxlokk hebben we vrije tijd om op ons gemak de
flaneren langs de kade waar alle authentieke vissersbootje liggen te dobberen op het
water en waar kraampjes staan met allerhande hebbedingetjes.



Tijd voor onze laatste stop van vandaag bij Ghar Dalam Caves één van de eerste
nederzettingen op deze eilanden. We zijn halfweg onze reis en hebben al zoveel gezien!

De volgende ochtend moeten we vroeg opstaan, 7.00 uur ontbijt en om 8.00 uur verlaten
we het hotel naar Cirkewwa waar we met de ferry in 25 minuten naar het Mgarr Harbour op
het eiland Gozo varen.

Op het kleine zustereiland van Malta bezoeken we
eerst Xlendi. We huren er 3 kleine bootjes en varen
langs de kliffen. De bootgids wijst ons op speciale
rotsformaties die bijvoorbeeld een krokodil
voorstellen en op de roze kleur van de rotsen op
de scheiding met de waterlijn. Als we boven op de
klif nog het kerkje bezoeken waaien we bijna uit
ons kleren, zo raast de wind over het eiland!

In de voormiddag
brengen we ook
nog een bezoek
aan de hoofdstad
Victoria. We beklimmen de oude citadel en de trappen van
de kerk Maria-Tenhemelopneming. We treffen het, want de
fanfare speelt in de kerk ter gelegenheid van het feit dat zij
150 jaar geleden het Mariabeeld aan de kerk hebben
geschonken. We bewonderen de prachtige kerk en na nog
een mooie groepsfoto op het stadsplein trekken we richting
de Megalithische
tempels van
Ggantija. Na de
lunch rijden we
naar het bij
duikers geliefde
Dwejra Bay,
beter bekend als
“The Inland Sea".
Na nog wat rondgekeken te hebben bij de
diverse souvenirs en traditionele eiland
producten gaan we terug richting Mgarr
Harbour en nemen daar de ferry terug naar
Malta. Op het dek genieten we, uit de wind, van het zonnetje en van de Middellandse Zee.

Op de één na laatste dag van onze reis trekken we naar Blue Grotto. Toen we er aankwamen
horen we dat door de harde wind de bootjes niet uitvaren en ons boottochtje niet mogelijk
was. Al wandelend over de rotsen aanschouwen we het spektakel van de wilde golven die op
de rotsen beuken. Een enkeling van ons laat zich verrassen en loopt de hele dag met natte
sokken en schoenen! Nadat iedereen van elkaar foto’s heeft genomen rijden we naar de
tempels van Hagar Qim en zien hoe de overblijfselen onder een grote tent tentoongesteld
worden. Na de lunch, die deze keer wat chaotisch verloopt, is onze volgende stop The



Limestone Heritage. Hier wordt door poppen de belangrijkste activiteiten van de steengroeve
uitgebeeld. We wandelen door de mooie tuin en snuisteren nog wat rond in het winkeltje.

Bij de laatste stop van de dag in Siggiewi zien we dat de piazza gedomineerd wordt door de
barokke kerk van St. Nicolaas. We kunnen deze echter, in verband met bouwwerkzaamheden,
niet bezoeken.

Bij rondvraag is gebleken dat bijna iedereen graag op tijd terug naar het hotel gaat om nog
wat vrije tijd in- of rond het hotel te hebben. We zijn om 16.00 uur terug in het hotel en ieder
vult de vrije tijd naar eigen keuze in. Sommigen gaan wat rusten, anderen wandelen over de
boulevard en wij gaan voor de zoutpannen die vlakbij het hotel liggen maar stranden in een
bar met uitzicht op de zee met een lekker drankje want het is Happy Hour!

Op de laatste dag mogen we een uurtje langer
blijven liggen of we kunnen natuurlijk ook de
koffer pakken. Wij besluiten om de koffer te
pakken en nog een laatste keer te genieten
van het zeer uitgebreide ontbijtbuffet.

Om 10.00 uur vertrekken we naar Sliema waar
we nog een rondvaart doen door de haven. De
chauffeur doet zijn best om door de straten
van St. Paul’s Bay en Sliema naar de
aanlegsteiger te rijden zodat we ook nog een
indruk krijgen van het mondaine St. Paul’s Bay.
Door de krachtige wind is het eerste deel van
de cruise heel spectaculair. De boot danst op de golven en het is dan ook verboden om
boven op het dek te zitten. Alleen als hij in de Grand Habour komt mogen we boven zitten.
Onze gids gaat mee aan boord en geeft ons de Nederlandse uitleg. Op de terugweg naar
Sliema is de wind gaan liggen en is het veel rustiger.

Na nog een stop in de Mdina glasfabriek en de aardewerkfabriek Ta Qali Crafts gaan we
richting Malta International Airport. We hebben de vliucht rond16.00 uur en zijn op tijd in
Zaventem, waar de buschauffeur van Verhoeven ons al opwacht om ons terug naar Brecht te
brengen.

Op donderdag 6 juni gaan we nog eens nagenieten van deze prachtige reis met een heel
toffe groep, met de film die onze cameraman Frans Briers heeft gemaakt van deze veelzijdige
week in Malta.

Alle foto's van deze reis zijn te bekijken ctrl+ hier
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